
 

                                
                                Knowledge is expensive, 
      but realise what stupidity can cost you! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Belastingconsulent 
bemiddelaar 
bemiddeling adviseur 
familiebedrijf opvolging 
waardering 
waardebepaling 
boekhouder 
boekhouding fiscaliteit 
accountancy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je kwetsbaar durven 
opstellen? STERK!   
  
20-06-2013    pag. 1 

 

 
 

Loslaten en je kwetsbaar 

durven opstellen? STERK !   
 

 

 
Een verhaal van loslaten  
 
Het was muisstil in het bureel waar de man – die zowat zijn hele leven 
lang met enthousiasme zijn (familie)bedrijf geleid had – aan zijn staf en 
medewerkers bekend maakte dat hij ermee wou stoppen. “ik heb de 
voorbije jaren alles gegeven, maar ik kan niet meer, het word tijd dat 
de jongere deze taak overnemen en mij opvolgen”, zei hij. 
 
Er was duidelijk begrip. Sommige beweerden dat ze het hadden zien 
aankomen, de opvolging was immers al even bezig, ook al had hij zelf 
nog héél stevig de touwtjes in handen.  Maar ze zouden met z’n alle de 
rug rechten en de zaak verderzetten. Toen hij iedereen de hand drukte 
en met de voorspelbare goede wensen afscheid nam, zochten zijn ogen 
de uitgang. Hij sloot –met tranen in de ogen - de bedrijfspoort voor de 
laatste keer achter zich. 
 
De lucht voelde anders. Het licht was anders. Omdat hij op een 
ongewoon tijdstip naar huis reed, stond hij ook niet in de file. Plots was 
er ook geen haast meer bij.  
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Hij ging langzamer rijden bij de plaatsen die hij eigenlijk nooit echt 
bekeken had en zag ook mensen die hij nooit eerder had gezien. De rust 
van de namiddag had iets vreemds. Het kwam hem voor alsof de wereld 
anders was. 
 
Thuisgekomen wachtte zijn vrouw. Ze keek hem met een liefdevolle 
schittering in haar ogen.  “Welkom thuis”, zei ze terwijl ze hem een 
lekker glas gekoelde wijn voorzette. “Welkom in een nieuw hoofdstuk 
van ons leven, schat.” 
 
In de dagen na zijn afscheid drong het langzaam tot hem door dat hij iets 
had losgelaten dat erg kostbaar leek. Maar door het erkennen van zijn 
grenzen, het erkennen van het noodzakelijke, zijn onvermogen en het 
toelaten van zijn kwetsbaarheid was er iets uitermate rijks in de plaats 
gekomen. 
 
 
 
Door los te laten, had hij zijn leven teruggekregen. In een veeleisende 
en complexe tijd waarin iedereen wordt verondersteld zijn talenten te 
kennen, optimaal in te zetten en carrière te maken, kan het verfrissend 
zijn om te weten dat we mogen toegeven dat iets niet (meer)  kan of 
niet (meer) lukt. 
 
 

Durven loslaten en je kwetsbaar 
opstellen - vooral bij familiebedrijven -  kan 

een diepe verademing worden (als je hiervoor open  

staat) , die je voor je hele verdere leven vleugels 

geeft. STERK, toch? 

 

Tekst gelezen bij “Bond zonder naam”  
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