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Voor onszelf leven 
 
 
We lijken vaak te leven bij de gratie van anderen. Of het nu is om goedkeuring 
te krijgen, om iets te bewijzen, om iemand te plezieren of om aandacht te 
krijgen…  
 
Er wordt vooral heel hard gewerkt voor de buitenwereld.  
 
Nu… een moment van zelfreflectie levert heel andere beelden op.  Een moment 
van bezinning, rust, reflectie en confrontatie.  Opmerkelijk wat dit voor je kan 
betekenen. Jezelf in de spiegel zien is zo enorm waardevol.  
 

 
In die spiegel zie je geen 
buitenwereld, maar alleen jezelf.  
Dan zie je wie je bent, en niet wat 
je doet !  
 
Zelfwaardering is een energie 
waarmee je voor anderen iets kunt 
bereiken. Niet te verwarren met 
egoïsme, wel te verstaan als 
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(gelezen  bij motivatiekalender) 

 

 

 


