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De fabel van de 3 broers 

Er waren eens drie broers die samen door de wereld trokken. Het waren 
vrijheid, gelijkheid en broederschap.  

 

De vrijheid was het rijkst en op 
een dag merkte gelijkheid dit op. 
Hij zei "omdat jij rijk bent en ik 
niet zijn we niet meer gelijk".  
 
Vrijheid vond dat gelijkheid zich 
maar aan hem moest aanpassen. 
Maar gelijkheid zei "ik wil niet zijn 
zoals jij, als we niet gelijk kunnen 
zijn dan liever niet meer vrij".  
De broers kregen grote ruzie en 
besloten om uit elkaar te gaan.  
 

De vrijheid trok naar het westen 
en werd een wereldmacht. De 

gelijkheid koos het oosten en 
heeft het ook ver gebracht.  

Maar wie heeft er nog ooit iets gehoord van die 
broederschap... 

 
 
 

 
 

 
 

 


