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Ze had iets geleerd van 
Vermassen… 
 
 
 

 
Ze had iets geleerd van Vermassen... 
 
Ik kwam gisterenavond thuis en werd ervan beschuldigd gedronken te hebben.  
Ik zeg tegen mijn liefje … bewijs dat maar eens. 

 
 

Zij zegt: "hoeft niet.     
 

1. Je hebt er het karakter voor.  
2. Je weet de drank staan.               
3. Je hebt de kennis om een flesje te openen.  
4. En je had er vandaag de tijd voor.  

 

 
 (ingezonden door David) 

 

 


