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Ware liefde  
Harde feiten over de diepste emotie 
 

 
 
 
Hoe vind je de beste liefdespartner?  Kan een baby liefde geven?  Hoe houden 
broers en zussen van elkaar?  Is trouwe liefde eigenlijk wel mogelijk?  Waarin 
verschilt de liefde van een vader en een moeder?  Waarom grenst verliefdheid 
aan waanzin? 
 
In Ware liefde gaat wetenschapsjournalist José van der Sman op zoek naar de 
harde feiten achter de diepste menselijke emotie.  Ze verkent alle boeken van 
de wetenschap – van sociologie tot biologie, van psychologie tot antropologie – 
om de waarheid over de liefde te vinden.  Ze onderzoekt niet alleen de passie 
van man en vrouw, maar ook de intense liefde tussen ouders en kinderen, en 
nog veel meer liefdeszaken. 
 
Haar zoektocht leidt tot verrassende ontdekkingen en inzichten.  Van de 
dalende testosteronspiegel bij aanstaande vaders tot de agressieve neigingen 
van jonge moeders.  Van de gevoeligheid van ongeboren kinderen tot de 
belangrijkste voorwaarden voor een goed huwelijk.  Zo biedt Van der Sman een 
unieke kijk op de emotie die ons leven van het prille begin tot het bittere einde 
kan maken of breken. 
 
José van der Sman (1953) is al twintig jaar wetenschapsjournalist bij Elsevier.  Daarvoor 
werkte zij voor onder meer de Volkskrant en Intermediair.  In 2003 werd zij door de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen bekroond met de Van Walree Prijs 
voor haar journalistieke oeuvre.  Van der Sman is getrouwd en heeft twee kinderen. 
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Welke soorten van liefde kan je in het boek terug vinden?  
        
 
1 Babyliefde – Instinctief en innemend      
   
Het vermogen om lief te hebben ontstaat bij een baby al voor de geboorte en 
wordt versterkt door een hechte liefdesband met zijn moeder en vader.  
 
2 Moederliefde – Sterk en onvoorwaardelijk      
  
De liefde van een moeder voor haar kind is onbaatzuchtig en trouw.  
Zij is bijna niet stuk te krijgen , maar kan wel beschadigd raken. 
 
3 Vaderliefde – Onderschat en veranderlijk      
   
Als een vader de kans krijgt en neemt om voor zijn kind te zorgen , dan kan hij 
zich er net zo aan hechten en er evenveel van houden als een moeder. 
 
4 Kinderliefde – Oprecht en trouw       
   
Kinderen kunnen met volle overgave van hun ouders houden en zijn altijd 
loyaal. Zelfs voor slechte ouders blijft de deur naar verzoening op een kier 
staan. 
 
5 Broederliefde – Grillig en kwetsbaar      
  
De mate van liefde tussen broers en zussen die samen opgroeien is afhankelijk 
van de karakters en omstandigheden en kan van tijd tot tijd variëren. 
 
6 Ontluikende liefde – Onzeker en aftastend     
  
Terwijl een puber zich nog loswurm tuide omhelzing van zijn ouders, gaat hij al 
aarzelend op zoek naar een paar andere liefdevolle armen om hem heen. 
  
7 Kieskeurige liefde – Uitdagende en selectief     
   
In de speurtocht naar de ideale liefdespartner gebruiken we onbewust een 
blauwdruk uit onze jeugd en een groot aantal selectiecriteria.  
 
8 Onstuimige liefde – Euforisch en gekmakend     
    
Verliefdheid  is een unieke extatische ervaring die grenst aan waanzin . De 
heftige emoties brengen een mens volledig van zijn à propos. 
 
9 Gevaarlijke liefde – Achterdochtig en destructief     
   
Liefde en jaloezie zijn verstrengelde passies: de een kan niet bestaan zonder de 
andere . Het groene monster is zowel verzoenend als bedreigend.  
 
10 Verloren liefde – Beangstigend en deprimerend     
  
De liefde tussen twee volwassenen staat altijd met een been in de gevaren 
zone. Het einde van een verhouding kan zeer pijnlijk zijn. 
 
11 Trouwe liefde – Veeleisend en lonen      
   
Het kost veel moeite om de liefde een leven lang vast te houden . 
Maar een vaste relatie is zo lonend , dat iedereen er zijn best voor wil doen.  
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Trouwe liefde 
 
Omdat jij wist dat ik  het was 
En niet je laatste minnaar 
De knapste van de klas 
Omdat je blozend voor me stond 
Naïef en van de kook 
Omdat jij smoorverliefd was 
Daarom was ik het ook 
 
Omdat jij bij me blijven wou 
Ondanks mijn bot gedrag 
Die vrijgezellendrift 
Gepikt heb elke dag 
Omdat je maling aan de mensen had 
Aan geroddel en gestook 
Omdat jij zo graag trouwen wou 
Daarom wou ik het ook 
 
Omdat jij door bleef vechten 
Op het randje van de dood 
Het wrede tedere leven 
In je armen slot 
Omdat je onomwonden 
Het huwelijksbed indook 
Omdat jij zo graag kinderen wou  
Daarom kreeg ik ze ook 
 
Omdat jij leven kunt  
Met mij zoals ik ben  
Omdat jij altijd anders bent  
Dan ik denk dat ik jou ken  
Omdat jij jouw heilig vuur 
Niet verstikken laat in rook 
Omdat jij weet wat liefde is 
Daarom weet ik het ook 
 
Freek   De  Jonge  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


