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Rede en passie 
 
 

REDE 
 

 
Is het vermogen om na te denken voor we handelen, 
om dat wat bestaat te bevragen en te analyseren, om 
de gevolgen van ons handelen zo goed mogelijk te 
voorspellen.  Het is ook de wil om een logische 
verklaring te geven, om iets te begrijpen of te 
controleren.  
 

 
 

PASSIE 
 

 
is de beweging van het hart en de geest die ons 
overvalt zonder dat we het kunnen controleren of ons 
ertegen kunnen verzetten.  Het is een ondoordachte 
aantrekking die ons ergens toe aanzet, ons op een idee 
brengt of naar iets of iemand doet verlangen. 
 

 
 
Sommige mensen lijken hun passie te volgen :  ze luisteren naar hun 
gevoelens, hun wensen en hun verlangens.  Bij anderen, daarentegen, 
overheerst de rede : zij beredeneren alles, zij willen alles uitleggen. 
 
Maar als je ze van dichterbij bekijkt, zie je dat iedereen heen en weer slingert 
tussen rede en passie.  Op sommige momenten weten we niet hoe we de 
verleiding van onze passie moeten weerstaan.  Zoals wanneer we verliefd zijn.  
Op andere momenten stuurt de rede ons aan.  Zoals wanneer we nadenken over 
werk om te kunnen overleven.  Maar, ook als spreken onze rede en onze passie 
elkaar vaak tegen, het is juist de combinatie van beide die maakt dat we 
vernieuwen en creëren.  In ieder domein, wetenschap of kunst, is genialiteit 
misschien een subtiele combinatie van beide facetten van onze persoonlijkheid, 
die niet altijd goed samengaan. 
 

(uit het boek : “Het boek van de grote filosofische tegenstelling” – Oscar Brenifier) 
 

 
 


