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Rare wetten - deel 1 

 
 
We klagen (terecht) nogal eens over het aantal wetten en regel(tje)s in België. 
Maar wat dacht je hiervan ;-) ?  
 

 Een man die een rok draagt, kan worden gearresteerd (Italië).  
 Met een fiets rijden mag niet zonder een licentie (Israël).  
 Het is verboden beren mee naar het strand te nemen (Haifa, Israël).  
 Het is boeren verboden een varken Napoleon te noemen (Frankrijk).  
 Het is illegaal om te kussen in de trein (Frankrijk).  
 Een vrouw mag op een openbaar vervoermiddel geen chocolade eten 

(Engeland).  
 Als je een Schot ziet, is het wettelijk toegestaan hem te beschieten met 

pijl en boog, behalve op zondag (York, GB).  
 Het is verboden een auto te starten als er iemand onder ligt 

(Denemarken).  
 Als iemand op je deur klopt en vraagt om je toilet te gebruiken, dan 

moet je hem binnenlaten (Schotland).  
 Orale seks is illegaal, tenzij in de vorm van voorspel (Singapore).  
 Plassen in de lift is illegaal (Singapore).  
 Je huis (her)verven zonder licentie is onwettelijk (Zweden).  
 Het is verboden op zondag je auto te wassen (Zwitserland).  
 Het is illegaal je huis te verlaten als je geen ondergoed draagt 

(Thailand).  

(ingestuurd door Dirk Van Aerschot) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


