
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nelson Mandela 
Radical Leadership 
 
25-03-2010    pag. 1 
 

 

Nelson Mandela 
Paradigm Shifter – From incarceration and 
oppression to freedom and reconciliation 
 
 
Gisteren was ik aanwezig op een grensoverschrijdende businessmeeting 
georganiseerd door VKW Limburg en het LWV (Nederlandse tegenhanger).   
 
 

Deze schitterende avond werd in  
samenspraak met de  Vlerick- Leuven- 
Gent Management School mogelijk 
gemaakt. Algemeen directeur Patrick De 
Greve gaf een korte inleiding van het 
prachtig  “Advanced Management 
Programma” , dat ik enkele jaren 
geleden met heel veel plezier en grote 
tevredenheid heb mogen volgen. Als 
gastspreker had Vlerick de Zuid-
Afrikaanse Prof. David Venter (die ook 
deel uitmaakt van de Advanced management 
opleiding) uitgenodigd als Keynote 
speaker. 
 
Prof. David Venter (toponderhandelaar 
voor Nelson Mandela) had het 
gisterenavond over the Nelson Mandela 
case en zijn bijzondere manier van 
“RADICAL LEADERSHIP”.  

 
 
Mandela werd geboren bij UMTATA op 18 juli 1918, als zoon van een  plaatselijk 
stamhoofd en was een advocaat van beroep.  Nelson Mandela wordt alom 
gerespecteerd om zijn volhardende strijd tegen de apartheid, en werd na  zijn 
vrijlating  de eerste zwarte president van Zuid-Afrika.  Mandela was van 1991 
tot 1997 voorzitter van het Afrikaans Nationaal Congres (ANC). 
 
In 1961 werd hij als één van de ANC-leiders beschuldigd van verraad en  in 1964 
is hij veroordeeld wegens zijn betrokkenheid in de Rivonia-bende, die 
moordaanslagen beraamde en uitvoerde tegen blanken in geheel Zuid-Afrika, 
maar met name tegen leiders van de Afrikaners en hun families.  
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In het zogeheten Rivonia-proces  kreeg hij wegens zijn betrokkenheid bij deze 
moordaanslagen levenslange gevangenisstraf opgelegd, die hij voornamelijk 
heeft uitgezeten op Robbeneiland, waar hij een symbool werd voor de 
wereldwijde anti-apartheidsbeweging geleid door het Afrikaans Nationaal 
Congres. 
 
Op 11 februari 1990, na 27 jaar gevangenschap kwam Nelson Mandela vrij.  
Hij werd vrijgelaten uit de Victor Verster-gevangenis in de buurt van Paarl en 
reed van daaruit meteen door naar het ANC-hoofdkwartier in Kaapstad. De ban 
op het ANC werd opgeheven en Mandela werd in juli 1991 unaniem gekozen tot 
voorzitter. Met de toenmalige regering voerde hij onderhandelingen over een 
zwart/blanke toekomst voor Zuid-Afrika. In september 1992 resulteerde dat in 
de haastige samenstelling van een tijdelijke regering die als taak had 
hervormingen door te voeren. 
 
In 1994 werd Mandela op 75 jarige leeftijd in opvolging van De Klerk de eerste 
zwarte President van Zuid-Afrika.  
 
 
Gedurende heel zijn leven was Nelson Mandela een voorbeeld van 
Leiderschap en de vele uitspraken zijn dan ook een eeuwige bron van 
wijsheid.  
 
To be free in not  merely to cast off one’s chains, but to live in a 
way that respects and embraces the lives of others…  
There is no easy walk to FREEDOM.. 
 
 
Uit de toespraak van gisteren heb ik verschillende punten opgeschreven, 
waarvan ik er enkele graag met u deel. Prof. Venter had enkele kernachtige 
hoofdpunten, zeg maar waarden en normen met daaronder wat toelichting. Ik 
wil van elk punt enkele voor mij belangrijke uitspraken delen.  Lees ze 
aandachtig  
 
Het zijn pareltjes van uitspraken en een bron naar leiderschap 
voor IEDEREEN…  
 
 
Vision and courage – I dream, I do, I Dare   
I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The 
brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. 
 
Conscience – My inner conscience is my guiding voice 
I Walk my talk.. and I’m more concerned about.. seeking what is right rather 
than being right.  
 
Humility – I a man ordinary person with serious weaknesses. 
I am more of a decoration than a asset 
 
Respect – I hold the dignity of all to be an inalienable human right. 
Deep in every human heart there is mercy and generosity.  
 
Power – A leader who relies on authority to solve problems must 
come to grief. 
I wanted South Africa to see that I Loved even my enemies whilst I hated the 
system that turned us against one another. 
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Tolerance – A human disaster that lasted too long, must give birth 
to a society all humanity is proud of. 
Our challenge is to ensure that no one has lesser rights or is tormented for being 
born different, holding contrary political views or pray to his/her God in a 
different manner. 
 
Optimism – Justice and liberty must be our tool, prosperity and 
happiness our weapon. 
I am fundamentally an optimist. Whether that comes from nature or nurture, I 
cannot say. Part of being optimistic is keeping one’s head pointed toward the 
sun, one’s feet moving forward. There were many dark moments when my Faith 
in humanity was sorely tested, but I would not and could not give up to despair: 
That way lay defeat an death.  
 
Reconciliation – All us descendents of Afrika know only too well 
that racism demeans its victims and dehumanizes its perpetrators. 
Never, never and never again shall it bet hat this beautiful land will again 
experience the oppression of one by another and suffer the indignity of being 
the skunk of the World.   
 
 
 
Het moge duidelijk zijn.. Nelson Mandela heeft de wereld door zijn “zijn”   
TRANSFORMED 
 
 
Baie  
Dankie !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


