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Na 25-jaar huwelijk bekijkt een man zijn vrouw en zegt :  
 
 
“Schatje, 25 jaar geleden hadden we een klein appartementje, een oude 
versleten wagen, een klein zwart-wit TV-toestel.  We sliepen op de canapé maar 
ik sliep met een heel aantrekkelijke sexy jonge blonde van 25 jaar. 
 
Nu bezitten we een huis van 500.000 euro, een BMW van wel 50.000 euro, een 
waterbed met verschillende standjes, een plasma-tv met groot scherm en een 
cinema-arroundsystem, maar ik slaap nu wel met een vrouw van 50 jaar.” 
 
Zijn vrouw bekijkt hem en zegt dan : 
 
 
“Schatje het enige wat je moet zoeken is een jong sexy blond meisje van 25 
jaar. (wie het dat gedacht, zo’n begrijpende vrouw)  
 
 
En zegt zijn vrouw in ene adem verder.;. “ik zal er wel voor zorgen dat 
je binnen de kortste keren opnieuw op een klein appartementje 
zit, een oude wagen bezit, opnieuw op de canapé slaapt en je 
opnieuw tevreden zult moeten zijn met een oud zwart-wit TV-
toestel”.    (ingezonden door Mireille) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


