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Managementlessen – deel 2 
(het eerste deel kan je terugvinden 22-03-2004) 
 

Managementles 4 
 
Een secretaresse, een verkoper en hun manager vinden tijdens de 
lunchwandeling een oude olielamp.  De manager wrijft de lamp op en er 
verschijnt een geest die zegt : “jullie mogen alle drie een wens doen”.  De 
secretaresse gilt meteen : “Ik wil naar de Malediven, heerlijk in de zon op het 
strand liggen.”  Floep, weg is ze. 
De verkoper roept : “En ik wil naar New York, met een portefeuille vol geld om 
te winkelen.”  En hup, ook hij is ervandoor. 
“Jij bent aan de beurt, “zegt de geest tegen de manager… 
Die zegt : “Ik wil die twee terug op kantoor na de lunch!” 
 
Moraal : Geef altijd voorrang aan je baas. 
 

Managementles 5 
 
Een nieuweling wordt naar het vreemdelingen legioen in de woestijn gestuurd.  
De commandant leidt hem rond.  Nadat ze alles gezien hebben op een kleine 
barak na, vraagt de nieuwe : “Wat zit daarin?” 
De commandant antwoordt lichtjes verlegen : “Nou ja kijk, zoals het jou heel 
waarschijnlijk opgevallen is, er zijn hier geen vrouwen.  In deze barak staat 
onze kameel en wanneer een van onze mannen het niet meer kan uithouden…”. 
De nieuwe onderbreekt hem verontwaardigt : “Praat alstublieft niet verder! 
Zoiets zou ik nooit doen!” 
De tijd vergaat, en zijn verlangen wordt groter.  Tenslotte gaat hij naar de 
commandant en vraagt hem naar de kameel.  “Voor vandaag is hij volgeboekt, 
maar morgen is hij nog vrij.” 
De volgende dag gaat hij in de stal, zet een stoeltje achter de kameel, laat zijn 
broek zakken en begint.  Na een tijdje opent de commandant de deur en zegt : 
“Ik begrijp dat de nood hoog was, maar kon je niet me de kameel naar de 
dichtstbijzijnde stad naar de vrouwen rijden, zoals alle andere hier doen?” 
 
Moraal : Laat je baas altijd uitpraten 
                                                                                    (Ingestuurd door Kristof) 

 

 


