
 

                                
                                Knowledge is expensive, 
      but realise what stupidity can cost you! 
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Life is like a Cup of  
coffee ! 
 
 

   
Een groep alumni, met 
een gevestigde 
carrière, kwam nog 
eens samen om hun 
oude unief-professor 
te bezoeken.  
 
Het gesprek 
veranderde snel in 
geklaag over de stress 
op het werk en in het 

dagelijkse leven. 
 
Nu, de professor bood zijn gasten koffie aan. Hij ging naar de keuken en 
kwam terug met een grote pot koffie en een diverse assortiment van 
koffietassen - porselein, plastiek ,glas, kristal, sommige doodgewoon 
uitziend, sommige duur, sommige exceptioneel- en zegt dat ze zelf hun 
koffie mogen nemen. 
 
Wanneer al de studenten een kop koffie in de hand hadden, zei de 
professor: “is het je opgevallen?  Alle mooie en dure koppen zijn 
gebruikt, zodat de gewone en goedkope kopjes achterblijven”.  Julie 
vinden het normaal en dit is eigen voor de mens,  om alleen het beste 
voor jezelf te willen maar dit is dan ook de bron van jullie problemen 
en stress. 
 
“Wees er zeker van maar de kopjes zullen zelf geen kwaliteit aan de 
koffie toevoegen”.  In de meeste gevallen is het gewoon duurder en in 
sommige gevallen verbergt het zelfs wat we drinken. Wat jullie allemaal 
echt wilden was koffie, niet de kop, maar jullie hebben bewust de beste 
koppen gekozen… En vervolgens begonnen jullie met het staren naar 
elkaars kop. 
 
Nu.. zie het zo: Het leven is de koffie. De jobs, het geld en de 
maatschappelijke positie zijn “de koppen”. Het zijn eigenlijk gewoon 
manieren of middelen om het leven te behouden en te bedwingen.  
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En het soort kop dat we hebben definieert niet, noch verandert de 
kwaliteit van het leven dat we leiden. 
 
Soms, door alleen maar te concentreren op de kop, lukt het ons niet 
om te genieten van de koffie. Geniet van de koffie, niet van de koppen!  
 
De gelukkigste mensen hebben niet het beste van alles. Zij maken van 
alles het beste!  
 

 
Leef simpel.  
Heb genereus lief.  
Geef intens om mensen. 
Wees  vriendelijk. 
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