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Liefde één  en alleen   

 

 
 

LIEFDE 
 
Heeft niets te maken met iemand anders 

Het is jouw zijnstoestand 

Liefde is niet een verhouding 

Een verhouding  is mogelijk maar liefde is er niet toe beperkt 

Het staat er boven. Het is meer dan dat 

Een mens wordt volwassen zodra hij begint lief te hebben in plaats van 

nodig te hebben. 
Hij begint over te stromen, met anderen te delen. Hij gaat geven  
En als twee volwassen mensen  elkaar liefhebben voltrekt zich één van de 
grootste  paradoxen in het leven, één van de mooiste verschijnselen.. 
Ze zijn samen en toch volkomen alleen; Ze zijn bijna één maar hun 
eenheid vernietigt hun individualiteit niet. 
 
Osho 
 
 

 
 

 
 


