
 

Ik geloof 
 
 
  Dat onze achtergrond en omstandigheden misschien wel van invloed zijn geweest op wie we zijn, maar dat wij verantwoordelijk zijn voor wie we worden. 
  Dat hoe goed vrienden ook mogen zijn, zij je af en toe zullen kwetsen en dat je hen dat vergeven moet. 
  Dat als iemand niet van je houdt zoals je dat zou willen, het niet betekent dat ze niet van je houden met alles wat ze hebben. 
  Dat ware vriendschap blijft groeien, zelfs op de grootste afstand. Het zelfde geldt voor ware liefde. 
  Dat ik er lang voor nodig heb om de persoon te worden die ik wil zijn 
  Dat ik altijd met liefdevolle woorden weg moet gaan bij hen waar je van houdt. Het zou de laatste keer kunnen zijn dat je hen ziet. 
  Dat je door kunt gaan, lang nadat je denkt dat je het niet meer kunt. 
  Dat we verantwoordelijk zijn voor wat we doen, hoe we ons ook mogen voelen. 
  Dat jij jouw houding in de hand hebt, of jou houding heeft jou in de hand. 
  Dat helden mensen zijn die doen wat ze moeten doen als het gedaan moet worden, ongeacht de gevolgen. 
  Dat geld een beroerd middel is om de stand van zaken te bepalen. 
  Dat mijn beste vrienden en ik wel of niet iets kunnen doen, en toch de tijd van ons leven hebben. 
  Dat soms de mensen waarvoor je vindt dat ze je een trap geven als je down bent, juist de mensen zijn die je helpen om weer op de been te komen. 
  Dat ik soms, als ik boos ben, het recht heb om boos te zijn, maar dat geeft me niet het recht om wreed te zijn 
  Dat volwassenheid meer te maken heeft met het soort ervaringen dat je gehad hebt en waar je van geleerd hebt,  

en minder met het aantal verjaardagen dat je gevierd hebt.  
  Dat het niet altijd voldoende is om door anderen vergeven te zijn. Soms moet je leren om jezelf te vergeven. 
  Dat hoe zéér je hart ook gebroken is, de wereld niet stopt vanwege jouw verdriet. 
  Dat als twee mensen ruzie maken met elkaar het niet betekent dat ze niet van elkaar houden.  

En dat als ze géén ruzie maken, dat zou betekenen dat ze dat wel doen. 
  Dat je er niet happig op moet zijn om achter één geheim te komen. Het zou je leven voor altijd kunnen veranderen. 
  Dat twee mensen naar precies het zelfde kunnen kijken, en toch iets totaal anders kunnen zien. 
  Dat je leven in een paar uur tijd kan veranderen door mensen die jou niet eens kennen. 
  Dat zelfs als je denkt dat je niets meer te geven hebt, en een vriend doet beroep op je, je de kracht zult vinden om te helpen. 
  Dat diploma’s aan de muur je niet tot een fatsoenlijk wezen maken 
  Dat de mensen waar je in het leven meeste om geeft vaak veel te vroeg van je weggenomen worden.  

  Ik geloof… dat het leven waardevoller is dan geld ooit zou kunnen zijn… 
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