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Ik en ander… 
 
 
 

Ik 
 

 
is mijn individualiteit, het is datgene waardoor ik een 
te onderscheiden persoon ben, een specifiek, uniek en 
onvervangbaar persoon. 
Met een naam, een uiterlijk voorkeuren, gevoelens, een 
persoonlijkheid en een manier van denken die alleen 
van mij zijn. 
 

 
 

De 
ander 
 

 
is degene die ik niet ben, die een lichaam en geest 
heeft die niet van mij zijn.  Maar die, net als ik, een 
naam, een uiterlijk, voorkeuren, gevoelens, een 
persoonlijkheid en een manier van denken heeft die van 
niemand anders zijn dan van hemzelf. 
 

 
 
Ieder van ons is uniek en moet worden erkend en gerespecteerd om zijn 
individualiteit.  Toch hebben we, omdat we allemaal mensen zijn die 
samenleven in een familie en een maatschappij, veel overeenkomsten.  Wij 
zijn ook allemaal met elkaar verbonden.  Niemand kan alleen bestaan, al was 
het alleen maar om geboren te worden en te leren.  Maar vaak begrijpen 
anderen ons niet.  Het kan zelfs dat we onszelf niet begrijpen of onszelf 
verrassen, zowel positief als negatief.  Tegelijkertijd herkennen we onszelf in 
anderen als we ze leuk vinden, als ze ziek zijn of als ze op dezelfde manier 
denken als wij.  En door ons met anderen te vergelijken, weten we in welk 
opzicht we verschillen en waarin we hetzelfde zijn.  Zo begrijpen we beter wie 
we zijn. 
 

(uit het boek : “Het boek van de grote filosofische tegenstelling” – Oscar Brenifier) 
 
 

 

 


