
 

                                
                                Knowledge is expensive, 
      but realise what stupidity can cost you! 
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Het leningsverhaal “alla de 
huidige tijd”   
 
 

 
Er waren twee gezinnen die 
tegenover elkaar woonde en die 
door de jaren heen best wel 
goede “overburen” van elkaar 
waren geworden…   
Je kent dat wel, af en toe een 
gezamenlijk uitstapje, de 
kinderen van dezelfde leeftijd, 
nieuwjaar samen vieren,  enz..   

 
Nu in 2010, nadat ze elkaar precies 10 jaar kende, had de ene overbuur 
nood aan geld voor zijn verbouwing én omdat de banken nogal moeilijk 
deden kwam hij ten rade bij zijn goede overbuur.  Enfin, na véél 
aandringen kreeg hij het gevraagde geld los van zijn “goede buur” onder 
de belofte dat alles maandelijks netjes afgelost zou worden, incluis een 
beetje rente. 
 
Maar zoals het gaat met verbouwingen … de kosten lopen altijd op, de 
afwerking  kost altijd meer, de keuken moet met alles erop en eraan, de 
tuin moet aangelegd, de man werd ziek en ging dan maar voor 14 dagen 
op vakantie… En ja, van de beloofde aflossingen kwam niet veel meer in 
huis. De goede buur maakte zich al wat zorgen én vroeg regelmatig hoe 
het er voor stond! 
 
De buur voelde de druk hoger en hoger worden, hij schaamde zich voor 
zijn gedrag, kreeg meer en meer stressssss,  kon minder en minder 
slapen (je zou voor minder). Kortom hij kon door al dit “schuldig 
voelen” (en zijn) niet meer eten, niet meer slapen en durfde zijn buur 
niet meer in de ogen te kijken… Hoe zou hij dat nu oplossen?  Hoe kon 
hij van deze stress afraken ? 

 
Op een nacht had hij de oplossing gevonden! Hij sprong uit zijn bed! 
Deed het raam open! Riep heel luid:  Buuuuurmannnn, ik kan uw 
lening niet terugbetalen!!! Oké?! 
 
Deed het raam terug dicht, kroop zijn bed in en sliep zacht de nacht 

door. Eindelijk dacht hij bij zichzelf … opgelost! 

 

 

 

                       EDIS 

 

      Eddy’s Dagelijks Inspirerende Spreuken en Wijsheden 
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Moraal van het verhaal:  
Leg “uw shit”  bij uw buur én je bent er zelf van af. Maak schuld en laat 
iemand achter met de shit… (zo heeft die de slapeloze nachten).   Het is 
dagelijkse kost … als je het zo bekijkt, hé…  
 

Verhaaltje vorige week verteld door mijn klant Johan 
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