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Gewoon iemand zijn… 
 
 

In deze wereld hebben wij mensen allemaal zo onze eigen wensen… 

De één wil hetzelfde, de ander wil trouw, de één wil een man, de ander een 
vrouw… 

Maar één ding wil iedereen, en dat is vrede om zich heen… 

Een beetje liefde aan andere mensen geven, schijnt heel moeilijk te zijn in dit 
leven… 

Maar als ieder nu eens eerlijk bleef, en dingen niet meer overdreef 

Dan zou de wereld anders zijn, met minder verdriet zorgen en pijn 

Men vergemakkelijkt ieders leven door aan anderen wat aandacht te geven 

Want ook al lijkt dat voor sommige mensen overbodig 

Liefde, vriendschap en aandacht heeft iedereen nodig! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


