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Eerlijk delen 

 

Er waren eens een leeuw, een ezel en een vos, die gezamenlijk op jacht gingen. 

Ze hadden succes en vingen een luipaard. De leeuw zei tegen de ezel: "Verdeel 
jij nu eerlijk de buit". En de ezel deelde scrupuleus nauwkeurig in drie 

gelijke delen, waarop de leeuw zo woedend werd, dat hij de ezel opat.  
 
Bleven over de leeuw en de vos. Zij gingen weer op jacht. Opnieuw hadden zij 
succes en 's avonds was er weer een luipaard gevangen.  
De leeuw zei tegen de vos: "Verdeel dat nu eens eerlijk". De vos hield één oortje 
voor zich en de rest kwam aan de leeuw. Toen zei de leeuw: "jij hebt goede 
manieren, wie heeft je dat geleerd?".  
 

"De ezel", zei de vos. 

 

 
 

 


