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De oplossing voor de crisis 
Of hoe simpel het allemaal kan zijn…  
 
   
Het is augustus, en in een kleine stad aan de Riviera regent het al 60 dagen aan 
een stuk. Omwille van dit slecht seizoen heeft de stad zo goed als géén toerisme 
en is dus quasi volledig leeg. 
 
De gehele middenstand heeft omwille van dit gegeven schulden en leeft (zoals 
momenteel vele bedrijven en mensen) op krediet. 
 
Op een dag komt er een rijke Rus in het hotel, die een kamer wil en legt meteen 
€ 1000 op de balie. Vervolgens vraagt hij om even naar boven te gaan om de 
kamers te bekijken. 
Terwijl de rijke Rus met de dame des huize naar de kamers gaat kijken neemt 
de hotelmanager het bankbiljet en rent zo snel als hij kan naar de bakker om 
daar zijn schulden te voldoen.  
De bakker rent op zijn beurt met het biljet naar de meelleverancier om daar 
zijn achterstallige rekening te betalen.  
Deze leverancier rent naar de boer aan de rand van de stad om daar alsnog het 
koren te betalen.  
De boer weet bijna niet hoe snel hij bij de plaatselijke hoer moet komen om 
daar zijn schuld te vereffenen. 
En ja hoor .. de hoer rent op haar beurt weer naar de hotelmanager om de 
achterstallige kamerhuur te voldoen. 
 
Juist op dit moment komt de Rus weer bij de hotelreceptie en zegt dat de 
kamers hem toch niet bevalen, vraagt zijn € 1000 terug en vertrekt. 
 
Conclusie: Waar zijn die rijke Russen, want zoals je ziet heeft niemand op 
deze transactie geld verdiend, maar men wel geen schulden meer en ja 
hoor… men kijkt de toekomst weer optimistisch tegemoet... en de business 
kan weer draaien zoals voorheen !? 
 
(ingestuurd door Kaat)  

 
 
 
 

 


