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De kracht van WOORDEN … 
 
 
For attractive lips, 
speak words of 
kindness (voor 

aantrekkelijke lippen, 
spreek vriendelijke 

woorden). For lovely 
eyes, seek the good in 
people (voor liefelijke 

ogen, zoek het goede in 

mensen). For a slim 
figure, share your food 
with the hungry (voor 

een slank figuur, deel je 

eten met de armen). For 
beautiful hair, let a 
child run its fingers 
through it, once a day 
(voor mooi haar, laat een 
kind een keer per dag zijn 
vingers erdoor halen). 
 
Het  gedicht van de 
bijzonder mooie 
Audrey Hepburn kan je 
volledig lezen in ons 
EDDIS archief “A 
wonderful Poem” (08– 

05-2009) 
 
 

Wat doen deze woorden voor je? Voel je je aangesproken? Door één 

woord? Door meerdere woorden? Of door het beeld dat de woorden in je hoofd 
laten ontstaan? En hoe zit het met je gevoel gekoppeld aan je innerlijk beeld? 
Luister naar het eerste antwoord dat in je opkomt. 
 
We zijn vaak niet bewust van de invloed die woorden op ons dagelijks leven 
hebben. Woorden bezitten een kracht die een situatie kan maken of breken. 
Ze kunnen een persoon onderuithalen of juist bekrachtigen. Jij stopt jouw 
kracht, jouw intentie in de woorden die jij gebruikt en daarmee krijgen ze 

andere kleur, een andere klank, jouw klank. C’est le ton qui fait la 
musique, zeggen ze in Frankrijk. 
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Maak vandaag je eigen abc’tje van de mooiste en beste woorden die je 

in je woordenschat kunt vinden en voeg er bij het uitspreken jouw 
positiviteit aan toe. 

 
A ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
B ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
C ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
D ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
E ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
F ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
G ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
H ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
I ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
J ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
K ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
L ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
M ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
N ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
O ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
P ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Q ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
R ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
S ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
T ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
U ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
V ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
W ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
X ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Y ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Z ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Gebruik jouw woorden vaak deze week. Geef een 

paar mooie woorden aan iedereen die je tegenkomt in 
je leven: je man of vrouw, je vriend(in), je kinderen, 
de mensen op je werk, onbekenden. Geniet van het 
geven van jouw positiviteit. Doe het zonder 
verwachtingen. 
 
         Bron: Happinez – Coco De Meyere – de kracht van verandering  

 
 

 

 
 

 
 

 


