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Dancing With God  
 
 
 

When I meditated on the word Guidance, I kept seeing "dance" at the 
end of the word. 
I remember reading that doing God's will is a lot like dancing.  
 
When two people try to lead, nothing feels right.  
The movement doesn't flow with the music, and everything is quite 
uncomfortable and jerky. 
When one person realizes that, and lets the other lead, both bodies begin to 
flow with the music. 
One gives gentle cues, perhaps with a nudge to the back or by pressing lightly in 
one direction or another. 
It's as if two become one body, moving beautifully.  
The dance takes surrender, willingness, and attentiveness from one person and 
gentle guidance and skill from the other. 
 
My eyes drew back to the word Guidance. 
When I saw "G: I thought of God, followed by "u" and "i". 
"God, "u" and "i" dance." 
God, you, and I dance. 
 
As I lowered my head, I became willing to trust that I would get guidance about 
my life. 
Once again, I became willing to let God lead. 
My prayer for you today is that God's blessings and mercies be upon you on this 
day and every day. 
May you abide in God as God abides in you. 
Dance together with God, trusting God to lead and to guide you through each 
season of your life. 
This prayer is powerful, and there is nothing attached. 
If God has done anything for you in your life, please share this message with 
someone else, for prayer is one of the best gifts we can receive. 
There is no cost but a lot of rewards; so let's continue to pray for one another. 
 
And I Hope You Dance !!! 
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Figuurlijk en echt dansen..  
 
In het werkelijke leven en dan vooral tussen man en vrouw is het bijzonder 
belangrijk dat men leert DANSEN… net als bij het echte dansen is het nodig 
dat er eentje zachtjes maar kordaat “de leiding” neemt en dat de andere 
hem/haar hierin vertrouwt en zich laat leiden…   
 
Ik heb ooit eens in een opleiding  een proef gedaan waar men – als wildvreemde 
(man of vrouw) per twee de beide handen tegenover elkaar op hoofdhoogte 
moet houden, zonder elkaar aan te raken. Het was immers de bedoeling om te 
kijken wie zal bewegen (leiding nemen) en wie dan zal (willen/kunnen) volgen.. 
Bij die mensen waar het “klikt” is een zelfs een afwisselende “leiding” 
mogelijk… Een blik naar elkaar was voldoende  om dit zonder moeite te 
bewerkstelligen. Maar waar twee absoluut willen leiden en/of waar géén 
vertrouwen en géén communicatie (verbaal / non-verbaal) is loopt het vaak niet 
goed af. Het is een bijzonder simpel spel/ oefening die je eens moet proberen 
met je partner, kinderen, vrienden,…    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


