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Bruno Ferrero vertelt dat op zekere ochtend een boer op de poort van een 
klooster klopte.  Toen Broeder Portier opendeed, reikte de boer hem een 
prachtige tros druiven aan. 
 
‘Beste Broeder Portier, dit zijn de mooiste druiven uit mijn wijngaard.  Het is een 
geschenk, ik ben er speciaal voor gekomen.’ 
 
‘Dankjewel! Ik breng ze meteen naar Vader Abt, die zal heel blij zijn met deze 
gift.’ 
 
‘Nee, nee! Ze zijn voor u;’ 
 
‘Voor mij?’ de broeder bloosde, want hij vond dat hij zo’n mooie geschenk niet 
verdiende. 
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‘Ja!’ hield de boer vol, ‘altijd als ik aanklopte, deed u open.  Wanneer ik steun 
nodig had omdat de oogst mislukt was door de droogte, gaf u me elke dag een 
stuk brood en een glas wijn.  Moge deze tros druiven u een beetje van de liefde 
van de zon, van de schoonheid van de regen en van het wonder Gods brengen.  
Onze-Lieve-Heer heeft de druiven zo mooi laten worden.’ 
 
Broeder Portier legde de tros voor zich neer en keek er de hele ochtend naar, vol 
bewondering : hij was werkelijk prachtig.  Daarom besloot hij het geschenk door 
te geven aan Vader Abt, die hem altijd met wijze raad had bijgestaan. 
 
De abt was heel blij met de druiven, maar herinnerde zich dat één van zijn 
medebroeders ziek was en dacht : ik geef hem die tros, wie weet brengt het wat 
vreugde in zijn leven.  Zo deed hij.  Maar lang lagen de druiven niet bij de zieke 
op de kamer, want deze dacht : Broeder Kok zorgt voor mij, hij geeft me het 
beste van het beste te eten.  Ik weet zeker dat zoiets hem veel plezier zal doen.   
 
Toen Broeder Kok rond het middaguur de maaltijd bracht, gaf hij hem de  
druiven.  ‘Ze zijn voor u.  Omdat u altijd in de weer bent met de producten die 
de natuur ons geeft, zult u weten wat u moet doen met dit werk Gods.’ 
Broeder Kok stond versteld van de schoonheid van de tros, en wees zijn hulpje op 
de volmaaktheid van de druiven.  Zo volmaakt dat niemand ze beter zou weten te 
waarderen dan Broeder Koster, die verantwoordelijk was voor het bewaren van 
het Allerheiligst Sacrament en die door vele kloosterleden gezien werd als een 
heilig man. 
 
 
Broeder Koster gaf op zijn beurt de druiven cadeau aan de jongste novice, opdat 
deze zou kunnen begrijpen dat Gods hand aanwezig is in de kleinste onderdelen 
van de schepping.  Toen de novice de druiven aannam, vloeide zijn hart over van 
de glorie van God, want nooit eerder had hij zo’n mooie tros gezien.  Op 
hetzelfde moment herinnerde hij zich de allereerste keer dat hij bij het 
klooster was aangekomen en hij dacht aan de man die toen voor hem de poort 
had opengedaan; daardoor mocht hij nu in deze gemeenschap verkeren, bij deze 
broeders die de wonderen Gods wisten te waarderen.  En zo bracht hij even voor 
het vallen van de avond de tros druiven naar Broeder Portier. 
 
‘Geniet ervan,’ zei hij, ‘omdat u het grootste deel van de tijd hier in uw 
eentje doorbrengt.  Deze druiven zullen u heel gelukkig maken.’ 
 
Broeder Portier begreep nu dat het cadeau echt voor hem bestemd was geweest.  
Hij genoot van de smaak van elke druif en sliep gelukkig in.   
 

Zo werd de cirkel gesloten : de cirkel van geluk en blijdschap die 

je altijd aantreft rond iedereen die in contact staat met de liefdesenergie. 
 
                                                                           Bron Happinez - Paulo Coelho  
 
 
 
 
 

 
 

 


