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Apotheek 
 
 
 
Een dame wandelt de apotheek binnen , en vraagt er wat arsenicum. 
 
De apotheker vraagt " mevrouw, waarvoor hebt u dat nodig "  
 
" om mijn man te vermoorden " was het antwoord. 
 
" Daarvoor mag ik u dat niet verkopen " 
 
De dame haalt uit haar handtas een foto van haar echtgenoot, terwijl die volop 
aan het vrijen was met de vrouw van de apotheker. 
 
 
Deze bekijkt de foto zei…  
 

" Oh...ik wist niet dat u een voorschrift had”  
(ingestuurd door Jacqueline)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


