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Angst en liefde 
 
 
‘Geef mij 1 euro en u krijgt 1 euro 20 terug’, stond er op een stuk karton 
geschreven.  Het aanbod was afkomstig van een man op een Amsterdamse 
markt.  Maar ondanks de snelle winst die er te halen viel, liep de menigte 
glimlachend aan zijn kraampje voorbij. 
 
Merkwaardig toch.  Je zou verwachten dat mensen gretig de euro’s uit hun 
portemonnee zouden halen.  Waren ze bang om opgelicht te worden?  Waren ze 
bang voor een vervelden preek?  Dat de man je fijntjes zou inwrijven dat 
hebzucht de bron is van alle kwaad, of zo?  En dat mensen zoals jij dus mede 
verantwoordelijk zijn voor de financiële crisis?  Of was er een andere valkuil? 
 
Na een aantal minuten zag ik hoe een jonge vrouw het toch aandurfde en de 
man een euro overhandigde.  Hij deed die zorgvuldig in een sigarenkistje, keek 
zijn klant even vriendelijk in de ogen en gaf haar toen 1 euro 20 terug.  Ondanks 
da dit gewoon was wat hij had beloofd, pakte ze het bedrag met enige 
verbazing aan.  ‘Waarom doet u dit?’ wilde ze weten.  Ook mij brandde die 
vraag op de lippen.  Dit leek me geen lucratieve handel.  ‘omdat ik het leuk 
vind,’ antwoordde de man. 
 
Terwijl ik verder liep, dacht ik daarover na.  Behalve leuk was het vooral 
wonderlijk wat ik gezien had : dat we ons verdringen voor wat we allang kennen 
en op onze hoede zijn voor wat bijzonder is.  Wonderlijk en zonde.  Want zo 
staan we dus niet werkelijk open voor wat anderen ons te bieden hebben.  Zijn 
we nooit helemaal beschikbaar voor de verhalen, de wijsheid en de liefde van 
de mensen om ons heen. 
 

Eigenlijk zijn er maar twee manieren om met anderen om te gaan.  De eerste 
is vanuit angst, de tweede is vanuit liefde.  En dat leven vanuit 
liefde beslist het meest oplevert, was op die markt toch wel duidelijk. 
 
(Bron - tijdschrift Happinez) 

 
 
 
 

 
 


