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Advocaten ! 
 
De peetvader van een maffiaclan kwam er achter dat zijn dove boekhouder  
10 miljoen euro verduisterd had. Tevoren dacht hij dat een dove boekhouder 
een voordeel was, vermits die niet kon doorvertellen van wat hij niet hoort. Het 
missende geld wou hij echter meteen terug en hij haalt zijn advocaat erbij die 
gebarentaal kan. 
 
De peetvader vraag de boekhouder: "Waar zijn de 10 miljoen die je van mij 
verduisterd hebt?" 
 
De advocaat gebaart deze vraag naar de boekhouder.  
 
De boekhouder antwoord in gebarentaal: "Ik weet niet waar je het over hebt." 
 
De advocaat tegen de peetvader: "hij zegt dat hij niet weet waar je het over 
hebt." 
 
Hierop haalt de peetvader een 9mm pistool boven, plaatst deze tegen de slaap 
van de boekhouder en zegt: "vraag het hem opnieuw." 
 
De advocaat gebaart aan de boekhouder: "hij gaat je vermoorden als je het hem 
niet zegt!" 
 
De boekhouder: "OK! Jij wint! Het geld zit in een bruine tas die begraven ligt in 
de tuin van mijn Neef Enzo in Palermo!" 
 
De peetvader vraagt aan de advocaat: " En, wat is zijn antwoord?" 
 
Waarop de advocaat antwoord: "Hij zegt dat je het lef niet hebt om te 
schieten." 
 
 
 
 
 
 

 
 


