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Aan de mama's 
En het ontstaan van de papa’s ! 
 
Ik was aan het wandelen met mijn 3 jarige dochter .  
Plots raapte ze iets op van de grond en wou het in haar mond steken .  
Ik pakte het van haar af en vroeg haar om dat niet meer te doen. 
 
"Waarom niet ?" vroeg ze . 
 
"Omdat het op grond lag en je niet weet vanwaar het komt , dat is vies en er 
zitten allerlei bacteriën op ." legde ik haar uit . 
 
Toen keek ze me vol bewondering aan en vroeg : 
 
" Mama , hoe weet jij toch al die dingen ? Jij bent zo slim ! " 
 
Ik moest snel denken en zei : 
 
"Alle mama's weten die dingen. Dat hoort bij het examen om mama te kunnen 
worden. Als je daar niet voor slaagt mag je geen mama worden ." 
 
We wandelde in stilte verder voor zo'n 2 tot 3 minuten, maar het was duidelijk 
dat ze over mijn woorden aan het nadenken was. 
 
"Oh , nu snap ik het ! " riep ze. 
 
" Als je niet voor het mama - examen slaagt moet je de papa worden ." 
 
"Juist ", zei ik met een hele grote glimlach op mijn gezicht.  

(ingestuurd door Jacqueline) 

 
 
 
 
 

 
 

 


