Mosterdfabrikant Frangoise Bister _
“Het is mentaal heel zwaar om je vader uit het bedrijf

te moeten zetten”

Het is een van die Belgische producten die al
jaren een vaste waarde zijn. De beroemde gra-
naatpot van Bister-mosterd roept veel jeugd-
herinneringen op. Bister werd opgericht in
1926 en is nog steeds in handen van de ge-
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lijknamige familie. “Met mij is dit al
de derde generatie”, lacht Fa-
bienne Bister, die het bedrijf sinds
1995 leidt. “Ik heb eerst ergens an-
ders gewerkt, maar toen de resul-

taten begin jaren ‘90 tegenvielen,
hebben ze me gevraagd de zaak
over te nemen. Het moest alle-
maal snel gaan.”

Fabienne Bister ging eerst half-
tijds aan de slag en leerde zelf het
raderwerk van de familiezaak ken-
nen. “Mijn vader had geen zin om
te vertrekken en heeft me amper
opgeleid. Het was niet vanzelf-
sprekend, maar ik ben er gelukkig
in gestapt aan het einde van zijn
carriére, toen hij de teugels een
beetje vierde. Stap voor stap kon
ik overal mijn neus in steken en
heb ik dingen kunnen veranderen
zonder hem al te veel te kwetsen.”
In 1995 wordt ze afgevaardigd be-
stuurder en moet ze op vraag van
de familieaandeelhouders haar
vader aan de kant schuiven. "Het
is mentaal erg zwaar om je vader
eruit te zetten”, herinnert ze zich,
“Hij mocht amper nog de fabriek
in, terwijl hij net om de hoek
woonde.”

Na meer dan 20 jaar aan het
hoofd van het bedrijf — dat een
mooie ontwikkeling doormaakte,
meer bepaald met de lancering
van Bister France — denkt Fran-
coise Bister er nu aan om de fak-
kel zelf door te geven. “Mijn twee

dochters studeren aan de univer- -

siteit en het is niet ondenkbaar dat
ze de zaak zullen overnemen. lk
zou het hen makkelijk willen ma-
ken. Ik heb 25 jaar van mijn leven
al mijn tijd in Bister gestopt. Een
meer dan voltijdse dagtaak. Het
bedrijf heeft een hele familiege-
schiedenis, heeft een plek ver-
worven op de markt, er zijn men-
sen die ons bedankbrieven stu-
ren. Ik ben uiteraard gehecht aan
dit bedrijf en ik zie het eerlijk ge-
zegd niet zitten om het over te la-
ten aan een buitenstaander!”
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