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De moderne vrouw 
 
 

 
 
Luc en Erik zitten van een streekbiertje te 
genieten op het terras van hun stamcafé.  
Zegt Erik: ”Ken jij het verschil tussen Onze-
Lieve-Vrouw en een moderne vrouw?”  
 
 
Erik denkt diep na, neemt een slok van zijn 
pint, mompelt iets tussen zijn tanden en 
moet tenslotte bekennen dat hij het niet 
weet.  

 

 

 

Ewel, zegt Luc, het is nochtans heel simpel. Onze-Lieve-Vrouw vluchtte met 
een ezel en liet alles achter.  

Een moderne vrouw daarentegen vlucht met alles en… laat  
de ezel achter ! 

 

 

 

 (ingezonden door David) 

 

 


