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Roddelen  
 
 

Een boer die allerlei roddelpraat over iedereen vertelde kreeg spijt en vroeg 

aan de rabbi hoe hij boete kon doen. 
 
 

 
Ok,zei de rabbi… verzamel een zak vol kippenveren, ga daarmee het hele dorp 
door en leg op ieder erf bij elke deur een veer. De boer deed wat hem was 
opgedragen en vroeg aan de rabbi of hij daarmee genoeg had gedaan. 
 
Nee, nog niet, zei de rabbi, nu moet je een zak nemen, langs al die huizen gaan 
en elke veer die je er hebt neergelegd weer oppakken en verzamelen.  
Maar dat is toch een onmogelijke opgave, protesteerde de boer. De meeste veren 
zijn al lang door de wind weggeblazen !! 
 

Toen antwoordde de rabbi, zo is het nu ook met jouw roddelpraatjes.  
Je spreekt ze zo gemakkelijk uit, maar hoezeer je het ook probeert, terughalen 
kun je ze niet… 
 
 

 

 


