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Om even over na te denken… 
 
Beeld u eens in dat een bank voor u elke ochtend een rekening zou openen 
met daarop 86.400 euro... Het enige wat u moet doen, is twee regels 
naleven. 

   
 
Regel 1:  
Wat u die dag niet hebt opgesoupeerd, bent u 's avonds kwijt. 
U mag niet vals spelen en geen geld overhevelen naar een andere rekening, u 
mag het alleen maar uitgeven. 
En elke ochtend opnieuw opent de bank een nieuwe rekening, met telkens weer 
een bedrag  van 86.400 euro voor één dag. 

   
 
Regel 2:  
De bank mag dit spel op elk moment stopzetten, zonder u daarvan vooraf op de 
hoogte te brengen.  
Ze kan dus altijd zeggen: het is gedaan, ik sluit de rekening, game over! 

   
 
Wat zou u doen? 
Wedden dat u elke eurocent zou uitgeven aan dingen die u plezieren en aan 
cadeautjes voor mensen die u lief zijn? Kortom, met elke eurocent zou u geluk 
brengen in uw eigen leven en in dat van anderen. Of niet soms? 
   
Welnu, die magische bank, daar zijn we allemaal klant bij: het is de tijd! 
   
Elke ochtend krijgen we gratis en voor niks 86.400 seconden in één dag. 
   
En wanneer we 's avonds gaan slapen, kunnen we de resterende seconden niet 
overdragen. 
   
Wat we vandaag niet beleefd hebben, is voorgoed verloren. Gisteren komt niet 
meer terug. 
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Elke ochtend begint dit magische spektakel opnieuw. 
   
De bank kan onze rekening op elk moment, zonder opzeggingstermijn, afsluiten.  
Elk leven is eindig en de dood komt altijd onverwachts. 
   
Dus... wat bent u van plan met die 86.400 seconden die u elke dag krijgt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


