Knowledge is expensive,
but realize what stupidity can cost you!
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In de winkel van GOD

Een man droomde dat in zijn straat
een nieuwe winkel was geopend

NIEUWE ZAAK

heel veel succes

N
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Een man droomde op zekere nacht dat er in zijn straat een nieuwe winkel was
geopend. Nieuwsgierig ging hij op weg en toen hij de winkel binnenstapte zag
hij tot zijn verbazing God achter de toonbank staan.

“Wat verkoopt u hier?” vroeg hij.
“Wat je hartje begeert,” antwoordde God.

In de winkel van God . . . . .
Onze brave man kon zijn geluk niet op. Hij dacht lang na hoe hij deze unieke
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In de winkel van God
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Tenslotte vertelde hij wat hij wenste.

“Nou, om te beginnen wil ik de rest van mijn leven liefde en waardering
hebben”, zei hij, “en bovendien geluk en succes op mijn werk. Dan zou ik nog
gezondheid en moed willen hebben, zodat ik nooit meer last heb van angst. En
dan zou ik ook graag wijsheid bij mijn beslissingen en vrede voor mijn ziel
willen hebben.” Wederom dacht hij een tijdlang na om maar niets belangrijks te
vergeten.

“Ach, ja” voegde hij er na een tijdje aan toe, “ik wil dat niet allemaal alleen
voor mezelf, maar het liefst meteen voor alle mensen.”

God lachte ,O) “Ik geloof dat je me niet goed hebt begrepen.
Ik verkoop hier geen vruchten. Je kunt bij mij alleen maar zaad krijgen.”
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