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Knowledge is expensive,
but realize what stupidity can cost you!

Waarom slimme
mensen aanhoudend
dezelfde fouten blijven
doen...

Het aderlatingseffect

Even in de geschiedenis

Een man wordt naar de dokter gebracht. Die snijdt de slagader in zijn onderarm
open en laat het bloed eruit spuiten — een halve liter. De man valt in zwijm. De
volgende dag moet hij nog eens vijf aderlatingen ondergaan. Bij de laatste drie
keer wil het bloed er niet echt meer uitkomen, dus zet de dokter een met hete
lucht gevulde glazen kolf op de wond. De lucht koelt af, er ontwikkeld zich een
vaculim en dat zuigt het bloed uit de arm. De man ligt nu halfdood met zes
snijwonden in het bed. Nu zet de dokter bloedzuigers op de gevoeligste
plaatsen van de wonden. De wormen zuigen zich langzaam vol. Als ze bol staan
van het bloed en bijna knappen, worden er nieuwe, hongerige bloedzuigers
aangelegd. Na drie maanden wordt de patiént ontslagen — als hij niet is
gestorven.

Deze handelswijze was tot diep in de negentiende eeuw algemeen gebruikelijk.
Het idee van het aderlaten is op de ‘viersappenleer’ van het lichaam gebaseerd.
Volgens deze theorie zijn alle ziekte terug te voeren op een ongelijke verdeling
van de vier sappen: gele gal, zwarte gal, slijm en bloed. Bij acne, astma, cholera,
diabetes, epilepsie, de pest, een beroerte, tuberculose en honderd andere
ziektes bevatte het lichaam, zo dacht men, te veel bloed — en werd het
adergelaten. Alleen als in de jaren dertig van de negentiende eeuw importeerde
Frankrijk daarvoor meer dan veertig miljoen bloedzuigers.



De viersappenleer heeft de geneeskunde méér dan

tweeduizend jaar gedomineerd. Eris nauwelijks een andere
wetenschappelijke theorie geweest die het zo lang heeft uitgehouden en toch
volkomen humbug (bedrog) was. Zonder aderlaten ging het de patiénten
aantoonbaar beter — wat ook de artsen NIET ontging.

Tweeduizend jaar heeft het establishment van de geneeskunde zich aan een
verkeerde theorie vastgeklampt — tegen alle bewijzen in.

Waarom, hoezo?

Het mag ongelofelijk klinken, maar de viersappenleer van het lichaam is
exemplarisch voor alle theorieén die zich bezighouden met ingewikkelde

systemen: de mens, beurzen, oorlogen, steden, ecosystemen,
fiscaliteit, het ondernemen.

We geven een verkeerde theorie niet zomaar op zodra die verkeerd blijkt
te zijn, maar pas als er een betere in het zicht is. Dat is allesbehalve rationeel,

maar het is beslist geen uitzondering. Laten we dat het aderlatingseffect
noemen.

Altijd zijn we in ons leven onderweg tussen twee banen, twee woonplaatsen of

relaties — maar N0OIt tussen twee meningen. Als we er een verwerpen,
adopteren we onmiddellijk een andere. We zijn mannen die niet in staat zijn
tot een relatie maar geen dag zonder vrouw kunnen. Meningen doen zich alleen
maar aan ons voor als ‘goed’ of ‘fout’. In onze gevoelswereld is voor bewuste
onwetendheid — het inzicht iets (nog) niet te weten — geen plaats. Daarom zijn
we beter in het verzinnen van theorieén dan in het toegeven van onze
onwetendheid.

Dat viel wetenschapshistoricus Thomas Kuhn als eerste op: Theorieén storten
nooit in onder het gewicht van hun eigen fouten. Ze storten pas in als er een
andere, schijnbaar betere theorie voorhanden is.
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Waarom is dat erg?

Omdat die betere theorie er vaak nog niet is. Tientallen jaren werd de directeur
van de Amerikaanse centrale bank, Alan Greenspan, vereerd als een halfgod. In
de herfst van 2008 zakten de financiéle markten ineen en toonde in ieder geval
Greenspan zelfkritiek. Voor de commissie van het congres zei hij: ‘Het hele
intellectuele bouwwerk stortte in.” De voorzitter vroeg: ‘U besefte dus dat uw
blik op de wereld, uw denkmodel, fout was?’ Precies, antwoordde Greenspan.
Daarmee bedoelde hij de theorie dat de monetaire economie te sturen is.
Desondanks houden de regeringen in de westerse wereld tot op de dag van
vandaag onvermurwbaar aan die theorie vast — met alle consequenties van
dien op het gebied van schuldenlast, beurskoersen, levenstandaard en inflatie.
En dat alleen maar omdat er geen alternatief te bekennen is — Typisch het
aderlatingseffect.

Ook in het privéleven speelt het aderlatingseffect een rol. Als je intellectueel
niet leeg wilt bloeden, heroverweeg dan regelmatig je beslissingsstrategie, je
levensfilosofie en je meningen over andere mensen. Als de feiten ingaan
tegen je theorie, geef die dan meteen op. En nog belangrijker: wacht niet tot je
een ‘betere’ theorie hebt gevonden. Dat zou tweeduizend jaar kunnen duren.

Ik ben benieuwd wat er straks met Griekenland, de EU, het financieel stelsel,
onze takshift, enz, enz... zal gebeuren. U kan er waarschijnlijk nog een paar bij
bedenken...

Bron: De kunst van het verstandig handelen — Rolf Dobelli
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